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Gaudete, gaudete! Christus est natus
Verheugt U, Christus is geboren
Ex Maria virgine. Gaudete!
Uit de maagd Maria, Verheugt U.

1. Tempus adest gratiae, hoc quod optabamus,
De tijd van genade, waarop wij gehoopt hebben is gekomen.

Carmina laetitiae devote reddamus.
Laten wij liederen van blijdschap aanheffen.

Refrein

2. Deus homo factus est natura mirante,
God is mens geworden terwijl de natuur zich verbaast.

Mundus renovatus est a Christo regnante.
De wereld is vernieuwd door Christus die regeert.

Refrein

3. Ezechielis porta clausa pertransitur,
De gesloten poort van Ezechiël is doorgegaan

Unde lux est orta, salus invenitur.
vandaar komt het licht en het heil.

Refrein

4. Ergo nostra concio psallat iam in lustro,
Laat ons vol overtuiging helder zingen

Benedicat domino: "Salus Regi nostro!"
Geprezen zij de Heer: “Heil aan onze Koning!”

Refrein


