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1. Als ik voor u neerkniel,

mijn gebeden bij u breng,

weet ik steeds weer opnieuw

dat gij mijn hart vervult.

Ave Maria, gratia plena, Dominus

tecum, benedicta Tu.

2. Mogen wij hier brengen

elke zorg en wens bij U.

Moeder van God, neem dan ook

hier onze lofzang aan.

Refrein

3. Moeder, hoor ons bidden,

wil ons nemen bij de hand

op de weg naar uw Zoon,

versterk de liefdesband.

Refrein

4. Gdy klęczę przed tobą,
Als ik voor u neerkniel,

modlę się i składam hołd,
mijn gebeden u prijzen,

weź ten dzień, uczyń go twym
neem deze dag, maak hem de uwe

i we mnie miłość wznieć.
en vervul mij met uw liefde.

Refrein

5. Wszystko tobie daję,
Ik geef u alles

każdy sen i każdą myśl,
elke droom en elke gedachte

Matko Boga, matko moja,
Moeder van God, mijn moeder

wznieś je przed Pana tron.
breng ze voor de troon van de Heer.

Refrein

6. Gdy klęczę przed tobą,
Als ik voor u neerkniel,

widzę twą radosną twarz,
zie ik uw blij gezicht

Każda myśl, każde słowo,
elk gedachte, elk woord

niech spocznie w dłoniach twych.
moge rusten in uw handen.

Refrein


