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Heer, in Uw handen leg ik mijn hele bestaan.
Heer, in Uw handen is al wat ik ben.
Men moet eerst sterven om echt te leven.
Heer, in Uw handen leg ik mijn leven neer.
Als de korrels van het graan niet sterven,
blijven ze eenzaam in de aarde achter.
Maar als ze sterven, gebeurt het wonder in hen:
talloze vruchten die nooit meer vergaan.
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