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1. Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal
Er is een mens die roept om vrede
die mens roept overal
Jerusalaïm, stad van God
wees voor de mensen een veilig thuis
Jerusalaïm, stad van vrede
breng ons weer thuis

2. Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal
Er is een vader met zijn zonen
zij roepen overal Refrein

3. Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland
Er is een volk dat wordt vergeten
dat volk roept overal
Refrein

4. Er is een wereld zonder grenzen
zo groot als het heelal
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal
Refrein
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