
Zeventiende zondag door het jaar A
[rollen: Verteller, God, Salomo]

Ver Lezing uit het eerste boek Koningen.   (1 Kon. 3,5.7-12)

In die dagen verscheen de Heer 

‘s nachts in een droom aan koning Salomo en zei:

God `Wat wilt ge dat Ik u geef?’

Ver Salomo antwoordde:

Sal `Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven

hoewel ik maar een jonge man ben

en nog niet weet wat ik doen of laten moet.

Zo staat uw dienaar temidden van het volk

dat Gij uitverkoren hebt,

een groot volk,

zo groot dat het niet te tellen of te schatten is.

Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest,

om recht te kunnen spreken voor uw volk

en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad.

Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?’

Ver Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer.

En God zei tot hem:

God `Omdat ge juist dit gevraagd hebt

en niet gevraagd hebt om een lang leven,

ook niet om rijkdom, evenmin om de dood van uw vijanden,

maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken,

daarom voldoe Ik aan uw verzoek

en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip,

zoals vóór u nooit iemand heeft gehad

en ook na u niemand zal hebben.'

Ver Zo spreekt de Heer.


