Duizend mensen en meer
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2. Duizend mensen en meer blijven vragen:
heeft God ons gehoord?

Brood genoeg, zegt de Heer, alle dagen,
klinkt Zijn levend woord: Refrein

3. Duizend mensen en meer op de wegen,

trekken voort als wij,

Hand in hand, en de Heer kom je tegen,
vraagt voor jou en mij: Refrein




