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1. Ik ben de wijnstok
Mijn vader de wijngaardenier
gij zijt de ranken
dus blijft in Mij
Ik blijf in u
dan vindt Hij vruchten hier
Zingt voor de Vader,
de wijngaardenier
Dus blijft in Mij, Ik blijf in u
dan vindt Hij vruchten hier

2. Ranken onvruchtbaar
die snijdt Hij af
die werpt Hij weg
zij moeten branden
dus blijft in Mij, Ik blijf in u
`t Is waarheid wat Ik zeg
Zingt voor de Zoon

want Zijn woord is uw weg
Dus blijft in mij, Ik blijf in u
`t Is waarheid wat Ik zeg

3. Laat dan Mijn woorden
uw waarheid en uw leven zijn
Blijft in Mijn liefde
zoals Ik in de Vader blijf
gij zult vol vreugde zijn
Bidt om de Geest
om het brood en de wijn
en al wat gij de Vader vraagt
zal u gegeven zijn


