
Feest van de H. Familie C
[twee rollen: Verteller, Hanna]

Ver Lezing uit het eerste boek Samuel. (1 Sam. 1,20-22.24-28)

In die dagen werd Hanna zwanger

en in de loop van het jaar bracht zij een zoon ter wereld.

Zij noemde hem Samuël,

Hanna `want,’

Ver zei ze,

Hanna ik heb hem van de Heer afgesmeekt.’

Ver Toen Elkana weer met zijn hele gezin op reis ging

om het jaarlijks offer op te dragen

en zijn gelofte in te lossen,

ging Hanna niet mee,

Hanna `want,’

Ver - zei ze tot haar man - 

Hanna ‘ik ga de jongen pas brengen als hij aan je borst ontwend is;

dan zal hij voor de Heer treden en altijd bij Hem blijven.’

Ver Zodra hij van de borst was, nam Hanna de jongen mee,

met een driejarige stier, een efa meel en een zak wijn.

Zij bracht de jongen, zo klein als hij was,

naar de tempel van de Heer in Silo.

Zij slacht ten de stier en brachten de jongen naar Eli.

Daarbij zei Hanna:

Hanna `Met uw verlof, mijn heer, zo waar u leeft, mijn heer,

ik ben de vrouw die hier gestaan heeft

om tot de Heer te bidden, in uw tegenwoordigheid.

Om deze jongen heb ik gebeden

en de Heer heeft mij gegeven wat ik van Hem heb afgesmeekt.

Daarom sta ik hem aan de Heer af.

Zolang hij leeft, blijft hij aan de Heer afgestaan.’

Ver En zij bogen zich daar voor God de Heer neer.

Zo spreekt de Heer.
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