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1. Behüte mich, Gott,

ich vertraue dir,

du zeigst mir den Weg zum Leben.

Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.

2. Behoed mij, o God,

ik vertrouw op U;

U wijst mij de weg ten leven.

Bij U is vreugde, blijvende vreugde.

3. Keep me, O God,

For I trust in you.

You show me the path of life.

With you there is fulness, fulness of joy.


