
Feest van de H. Familie B
[twee rollen: Verteller, God, Abraham]

Ver Lezing uit het boek Genesis. (Gen. 15,1-6; 21,1-3)

In die dagen klonk het woord van de Heer in een visioen tot Abram:

God `Gij moet niet vrezen, Abram, Ik zal uw schild zijn.

Uw loon zal zeer groot zijn!’

Ver Toen zei Abram:

Abr `De Heer, mijn Heer, wat baten mij uw gaven?

Want ik blijf maar kinderloos

en de Damasceen Eliëzer zal de bezitter van mijn huis worden.’

Ver Abram zei:

Abr `Gij hebt mij toch geen nakomelingen geschonken,

en een onderhorige zal mijn erfgenaam zijn.’

Ver Toen werd het woord van de Heer tot hem gericht:

God `Niet hij wordt uw erfgenaam,

uw erfgenaam zal iemand zijn die gij zult verwekken.’

Ver Hij leidde hem naar buiten en zei:

God `Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.’

Ver En Hij verzekerde hem:

God `Zo talrijk wordt uw nageslacht.'

Ver Abram geloofde de Heer,

en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.

De Heer begunstigde Sara, zoals hij gezegd had,

en vervulde de belofte die hij haar gedaan had.

Sara werd zwanger en schonk Abraham op zijn oude dag een zoon,

op het tijdstip dat God genoemd had.

Abraham gaf aan de zoon die hem geboren werd

en die hem door Sara werd geschonken de naam Isaak.

Zo spreekt de Heer.


