
Zingt een nieuw lied voor de Heer alle landen (1/2)   1029

Zingt een nieuw lied, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt Zijn Naam.

1. Zingt een nieuw lied voor de Heer alle landen,
zingt voor de Heer en verheerlijkt Zijn Naam.
Treedt in Zijn tempel met uw offeranden,
kondigt Zijn roem bij de heidenen aan.
Refrein

2. Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen.
Aarde en lucht komen vers uit Zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.
Refrein

3. Roept tot de volkeren: God is de Koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht,
Hij is rechtvaardig bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan Zijn voeten gelegd.
Refrein

4. Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden:
ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij!
Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt
juichend uw Koning, want Hij is nabij!
Refrein
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