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1. Jest zak¹tek na tej ziemi, dzie powracaæ ka¿dy chce
Er is een plek op deze wereld waar ieder wil terugkeren
Gdzie króluje Jej Oblicze, na Nim ciête rysy dwie.
waar haar Beeld regeert met twee diepe sneden erop
Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chcia³a prosiæ ciê,
Zij heeft een droevig, bezorgd gezicht alsof zij je wil vragen
Byœ w matczyn¹ Jej opiekê odda³ siê.
je aan haar moederlijke zorg toe te vertrouwen.
((PO))Madonno, Czarna Madonno, Jak dobrze Twym dzieckiem byæ!
Madonna, Zwarte Madonna hoe goed is`t Uw kind te zijn
O, pozwól, Czarna Madonno, wramiona Twoje sie skryæ!
Och, laat mij, Zwarte Madonna in uw armen geborgen zijn.
((NL))Madonna, Zwarte Madonna, hoe goed is`t Uw kind te zijn.
Och, laat mij, Zwarte Madonna, bij U steeds geborgen zijn.

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz siê od z³a,
In haar armen zal je rust vinden en bescherming tegen het kwaad.
Bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czu³e ma.
Want voor al haar kinderen heeft zij een teder hart
I opiek¹ ciê otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,
en zij omringt met haar zorg ieder die haar hart aan haar geeft
Gdy powtórzysz Jej z radoœci¹ s³owa te:
Als je voor haar vol vreugde deze woorden herhaalt.  <Refrein>

3. Dziœ, gdy wokól nas niepokój, gdzie siê cz³owiek schroniæ ma,
Vandaag, nu er onrust is om ons heen waar kan een mens bescherming vinden
Gdzie ma pójœæ, jak nie do Matki, która ukojenie da?
waar kan men gaan, behalve naar Moeder, wie zal troost geven?
Wiêc b³agamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe
Daarom vragen wij, o Madonna richt uw blik op uw kinderen
I wys³uchaj, jak œpiewamy prosz¹c Ciê...
en luister hoe wij zingen en u smeken...  <Refrein>

4. Er`s een plek op deze aarde, waar de deur steeds open staat.
Waar Maria onze Moeder vraagt of jij er binnengaat.
Waar je t`recht kunt met je zorgen, met je vreugde en verdriet.
Leg het zacht neer bij Madonna. Zing dit lied: <Refrein>

5. In haar armen vind je steeds rust en bescherming tegen kwaad,
omdat zij voor al haar kind`ren haar hart steeds weer spreken laat.
Wanneer jij haar dan je hart schenkt zal zij zorgen ook voor jou.
Zing, ter eer, dit lied voor Onze Lieve Vrouw. <Refrein>

6. Als er onrust om je heen is en je `n schuilplaats haast niet vindt.
Zoek je troost dan bij Maria, zij zorgt goed steeds voor elk kind.
Dus wij smeken u Madonna houdt Uw oog op ons gericht
tot Uw Zoon ons eens ontvangt in `t godd`lijk Licht. <Refrein>


