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1. Ik bied U dit brood, `t is als gave niet groot,

neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand.

want in wijn en in brood, kom ik los van de dood,

reikt de hemel de aarde de hand.

Heer, Heer, neem het aan,

Neem mezelf, neem mijn hart, mijn verstand.

Want in wijn en in brood, kom ik los van de dood.

Reikt de hemel de aarde de hand.

2. Ik bied U de wijn, die een teken moet zijn,

van een nieuw en een eeuwig verbond.

Waarin Gij hebt hersteld, wat door zondig geweld,

ook in mij door het kwaad werd verwond.

Refrein
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