
Vierde zondag van de vasten A
[rollen: Verteller, God, Samuël/ Isaï]

Ver Lezing uit het eerste boek Samuel.  (1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a)

In die dagen zei de Heer tot Samuël:

God Vul een hoorn met olie:

Ik zend u naar Isaï de Betlehemiet,

want één van diens zonen heb Ik voor het koningschap bestemd.

Ver Toen Samuël daar aankwam, viel zijn blik op Eliab en hij dacht:

Sam Die daar voor de Heer staat is ongetwijfeld zijn gezalfde!

Ver Maar de Heer zei tot Samuël:

God Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte;

hem wil ik niet.

Want God ziet niet zoals een mens ziet;

een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart.’

Ver Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor,

maar Samuël zei tot Isaï:

Sam  Geen van hen heeft de Heer uitverkoren. 

Ver Daarop vroeg hij aan Isaï:

Sam Zijn dat al uw jongens? 

Ver Hij antwoordde:

Sam/Is Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen. 

Ver Toen zei Samuël tot Isaï:

Sam  Laat die dan halen,

want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is. 

Ver Isaï liet hem dus halen. 

De jongen was rossig,

had mooie ogen en een prettig voorkomen.

Nu zei de Heer:

God Hem moet gij zalven: hij is het.

Ver Samuël nam dus de hoorn met olie

en zalfde hem te midden van zijn broers.

Sedert die dag was de geest van de Heer vaardig over David.

Zo spreekt de Heer.


