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1. Once in Royal David`s city
stood a lowly cattle shed.
Where a mother laid her baby
in a manger for his bed.
Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little child.

2. He came down to earth from heaven,
who is God and Lord of all.
And His shelter was a stable
and his cradle was a stall.
With the poor and mean and lonely,
lived on earth our saviour Holy.

3. Not in that poor lowly stable,
with the oxen standing by,
whe shall see Him, but in heaven
set at God`s right hand on high.
When like stars his children crown`d
all in white shall wait around.

4. Alle einden van de aarde
zullen heil en vrede zien.
En die ons tot hiertoe spaarde
zendt Zijn Zoon als gids en vriend.
“Zie, uw Redder is geboren”,
zingen engelen in koren.
Eer aan God door al wat leeft.
Om het Kind dat Hij ons geeft.
Alleluia zingt voor Hem,
Mensenkind in Bethlehem.

5. Velen zijn dit uur gekomen.
Ieder hoopt totdat hij ziet
Wat Jesaja zag in dromen
Is het woord dat hier geschiedt.
Eer aan God door al wat leeft.
Om het Kind dat Hij ons geeft.
Alleluia zingt voor Hem,
Mensenkind in Bethlehem.

6. Mensenvolk van deze aarde
volg de herders naar de stal.
Die zijn glorie openbaarde
Breekt de nacht van het heelal.
Licht van Licht is ons gegeven.
Vrede doet de aarde leven.
Eer aan God door al wat leeft.
Om het Kind dat Hij ons geeft.
Alleluia zingt voor Hem,
Lam van God in Bethlehem


