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2. Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijd` en
welgezind
en zegt telken kere: `Christus overwint!`
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood,
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immermeer.
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Heer God van vrede,
liefde en gerechtigheid
U zij onze lof en ere,
tot in eeuwigheid

1. Hij die kwam als mens op aarde
vriend tot in de dood
Die zichzelf om ons niet spaarde
ons Zijn leven bood Refrein

2. Leid ons aan Uw hand door `t leven
breek voor ons Uw brood
wil Uw liefde aan ons geven
sterk ons in alle nood Refrein

3. Als ik zwakke mens moet sterven
eenzaam en in pijn
laat mij dan Uw Hemel erven



eeuwig bij U zijn Refrein
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Heer God van vrede,
liefde en gerechtigheid
U zij onze lof en ere,
tot in eeuwigheid

1. Hij die kwam als mens op aarde
vriend tot in de dood
Die zichzelf om ons niet spaarde
ons Zijn leven bood Refrein

2. Leid ons aan Uw hand door `t leven
breek voor ons Uw brood
wil Uw liefde aan ons geven
sterk ons in alle nood Refrein

3. Als ik zwakke mens moet sterven
eenzaam en in pijn
laat mij dan Uw Hemel erven
eeuwig bij U zijn Refrein


