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1. Zingt voor de Heer van liefd` en trouw:
die onder ons verblijven wou,
zingt als het gras dat dankt voor dauw:
alleluia, alleluia!

2. Zingt voor het heilig hemels Brood,
dat ons versterkt in alle nood.
dat ons doet leven na de dood:
alleluia, alleluia!

3. Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar Rijk begint:
alleluia, alleluia!

4. Zingt voor het Heil dat komen gaat,
Zingt voor de deur die openstaat,
Zingt voor de God, die zingen laat:
alleluia, alleluia!


