
Tweede zondag door het jaar B
(Kan met drie personen: Sam = Samuël; Eli = Eli en God; Ver= Verteller)

Ver Lezing uit het eerste boek Samuël. (1 Sam. 3,3b-10.19)

De lamp van God was nog niet gedoofd

en de jongen Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer,

waar de ark van God stond. Toen riep de Heer:

Eli `Samuël!'

Ver Samuël antwoordde:

Sam `Hier ben ik.'

Ver Hij liep haastig naar (de priester) Eli en zei:

Sam `Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?'

Ver Maar Eli antwoordde:

Eli `Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.'

Ver En hij ging en legde zich te slapen.

Toen riep de Heer opnieuw:

Eli `Samuël!'

Ver Samuël stond op, ging naar Eli en zei:

Sam `Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?'

Ver Eli antwoordde:

Eli `Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen.'

Ver Samuël kende de Heer nog niet:

een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard.

En weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde maal.

Samuël stond op, ging naar Eli en zei:

Sam `Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?'

Ver Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep.

En hij zei tot Samuël:

Eli `Ga slapen, en mocht Hij je roepen dan moet je zeggen:

Spreek, Heer, uw dienaar luistert.'

Ver Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen.

Toen kwam de Heer bij hem staan en riep, evenals de vorige malen:

God/Eli `Samuël, Samuël!'

Ver En Samuël antwoordde:

Sam `Spreek, uw dienaar luistert.'

Ver Samuël groeide op;

De Heer was met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld.  

Zo spreekt de Heer.


